
Want bij het Lidl-team zijn we perfect op elkaar ingespeeld. 
Heeft de ene een off-day, dan trekt de ander hem er wel door. 
Zo gaat iedereen ’s avonds naar huis met veel voldoening.  
En extra energie. Die ze kunnen steken in een extra hobby. 
Sommigen gaan armworstelen, sommigen gaan Grieks-Romeins 
worstelen. Maar de meesten gaan aan yoga doen. Wie keiveel 
yoga doet, is in no time keiveel leniger dan z’n kat. En daar 
wordt een kat alleen maar kei-depressief van natuurlĳk.

5.765 KATTEN  
DEPRI KRIJGEN.

DA’S SAMEN
 Werken bij lidl 

GOESTING OM BIJ HET LIDL-TEAM TE KOMEN?
KIJK SNEL OP WERKENBIJLIDL.BE

Werken bij Lidl, da kan tellen!


